Cirkel

De zon daalt, de avond valt

‘s Nachrs lijkt alles stil te staan
Maar dan, als vanzelf

Begint de ochtend te gloren
Een nieuwe dag breekt aan
Een cirkel is rond

De bladeren kleuren, vallen af

‘s Winters lijke alles stil te staan
Maar dan, als vanzelf
Ontspringen sprieten en knoppen
Een nieuw seizoen dient zich aan
Weer is een cirkel rond

De nacht valt

De winter treedt aan

We nemen afscheid van dit leven
Alles lijke stil te staan

Maar ook nu is de cirkel rond...

www.peusen.nl

Parochie

O.L.Vrouw Onbevlekt Ontvangen
Koningsbosch



Met eerbied gedenken wij onze doden.

Wij danken voor hun leven.

Mens waren zij, schepping naar Gods beeld,
uniek waren zij.

Met eerbied gedenken wij onze doden,
wie ze waren,

wat ze betekenden

voor ons en voor deze wereld.

Onwervangbaar blijven zij,

in onze liefde blijven zij,

in onze hoop wonen zij

in ons geloof zijn zij... bij God thuis.

Parochie

Onze Lieve Vrouw Onbevlekt Ontvangen

Koningsbosch

Allerzielen 2018 tot Allerzielen 2019

Wij namen afscheid van:

Mia Sevriens - op het Veld 96 jaar
Rieky Ruijten - Smits 73 jaar
Tilke Peusen - van Buggenum 88 jaar
Puck Semmeling 82 jaar
Leen Dycks - Jeuken 88 jaar
Lena Hendrikx - Peters 97 jaar
Sef Stoffels 67 jaar
Har Janssen 65 jaar
Anna Brouwers - Creemers 88 jaar
Jeanny Franssen - Loete 60 jaar
Toon Stoffels 82 jaar
Jo Laumen 88 jaar
Theo Tholen 78 jaar
Corrie Loete 92 jaar
Piet Vrehen 81 jaar
Huub Dijcks 81 jaar
Bella Vergossen - Peters 90 jaar
Toon Stoffels 91 jaar

Mogen zij rusten in vrede



